
Beste bewoners van de Faramir, 
 
Het is bijna zover. Op zaterdag 11 
juli zal de 15e editie van ons 
straatfeest gaan plaatsvinden, een 
lustrum! We verwachten dit jaar 
zo’n 30 kinderen en 40 
volwassenen.  
 
Wat we alle bewoners willen 
vragen: 

• De vlaggen uit te hangen; 
• De auto’s buiten de Faramir 

te parkeren; 
• De huizen en straat met 

vlaggetjes te versieren; 
• Kinderspeeltoestellen op 

straat te zetten; 
De gemeente brengt dranghekken 
zodat we de straat kunnen 
afzetten. 
 
Het programma: 
15:00  We starten het straatfeest 

gewoontegetrouw met een 
kinderprogramma voor ALLE 
kinderen t/m 12 jaar. 

17:30  De kinderdis wordt op-
gediend. Dit jaar is er een 
noviteit, speciaal voor de 

groeiende schare grotere 
kinderen!  

19:00  Zien eten doet eten. Zodra 
alle kindermaagjes gevuld 
zijn, steken we de barbeque 
aan. We hopen dat hiermee 
de geluidsoverlast van 
knorrende magen beperkt 
blijft.  

21:30  Het straatfeest zou ons 
straatfeest niet zijn als we 
niet op ludieke wijze de 
Faramir-wisselbeker en het 
unieke voorrecht de vol-
gende editie te mogen 
organiseren zouden toe-
kennen. Degene die deze 
bijzondere activiteit wint, 
zien we graag terug als 
organisator van het Faramir 
straatfeest 2010!  

24:00  Na de succesvolle try-out in 
2008 nu opnieuw op het 
programma: Sterren kijken ! 
Om verwarring te 
voorkomen: geen BN’ers of 
soapies maar echte sterren! 
(Alleen bij helder weer). 
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Verder willen we jullie vragen om 
tafels, stoelen, parasols, borden, 
glazen, bestek en drinken zelf mee 
te nemen (en op te ruimen....). 
 
We hopen dit jaar wederom op 
een geslaagd feest! 
 
Groeten van de straatfeest-
commissie, Margot en Michiel (13), 
Femke(15) en Desiree en 
Etienne(20) 
 
Berichten uit de Faramir 
 
Jarenlang heeft het eierstokje van 
huis tot huis door de Faramir 
gezworven. Altijd was er wel 
iemand zwanger. Maar sinds de 
geboorte van Vera Lynn, nu 
alweer 2 jaar geleden, is het zoek. 
Geen zwangerschappen en dus 
ook geen babies meer. Onder het 
motto dat wat je zelf niet kunt 
maken, dat moet je importeren 

gloort er toch nog wat hoop..... 
Met de komst van de nieuwe 
bewoners op nummer 6 en hun 10 
maanden oude spruit lijkt dat 
redelijk gelukt. Bij deze stellen zij 
zich aan jullie voor.  
 
Hallo straatgenoten!  
Wij zijn de nieuwe bewoners van 
Faramir 6, vooraan in de straat. De 
straten met karakters uit de 
verhalen van Lord of the Rings zijn 
voor ons bekend terrein. Wij zijn 
namelijk hierheen verhuisd vanuit 
de Laan van Tolkien. We wonen 
hier nu enkele maanden en het 
huis en de gezellige straat bevallen 
ons erg goed. We wonen met z’n 
drieën in ons huis: Ron (31), Ilse (31) 
en Nadia (bijna 1). We vinden het 
erg leuk om tijdens de 
straatbarbecue wat meer mensen 
uit de Faramir te leren kennen. 
Hopelijk tot dan. 
 

 
 
 


